
Psalm 37  
1Erger je niet aan slechte mensen, 

wees niet jaloers op wie kwaad doen,- 
3Vertrouw op de HEER en doe het goede, 

bewoon het land en leef er veilig. 
10Nog even, en verdwenen is de zondaar, 

je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet. 
13Maar de Heer lacht hem uit 

en ziet de dag al van zijn ondergang. 
15Maar het zwaard dringt in hun eigen hart 

en hun bogen worden gebroken. 
 

24Al komt hij ten val, hij blijft niet liggen, 

want de HEER richt hem op. 
26hij is vol mededogen en leent uit, elke dag, 

voor zijn kinderen is hij een zegen. 
28want de HEER heeft gerechtigheid lief, 

wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. 

Zij blijven voor eeuwig behouden, 

maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd. 
 

31hij draagt de wet van God in zijn hart 

en zijn voeten struikelen niet. 
37Zie de onschuldigen, kijk naar de oprechten: 

wie vredelievend zijn hebben de toekomst. 
38Maar zondaars worden verdelgd, 

er is geen toekomst voor een slecht mens. 
39De rechtvaardigen vinden redding bij de HEER, 

hij is hun toevlucht in tijden van nood. 
40De HEER heeft hen altijd geholpen en bevrijd, 

hij bevrijdt hen ook nu van de zondaars, hij redt hen, 

want zij schuilen bij hem. 
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