
Psalm 18 2 Samuël 22 
1Voor de koorleider. Van David, de dienaar van de HEER. Hij sprak de woorden 

van dit lied tot de HEER toen de HEER hem aan de greep van zijn vijanden had 

ontrukt, ook aan die van Saul. 2Hij zei: 

Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte, 
3 HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, 

God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, 

mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht. 
6de banden van het dodenrijk omklemden mij, 

op mijn weg lagen de valstrikken van de dood. 
7In mijn nood riep ik tot de HEER, 

ik schreeuwde naar mijn God om hulp. 

In zijn paleis hoorde hij mijn stem, 

mijn roepen bereikte zijn oren. 
8Toen schudde en schokte de aarde, 

de bergen trilden op hun grondvesten, 

beefden omdat hij vlamde van woede, 
10Hij schoof de hemel open en daalde af, 

duisternis onder zijn voeten, 
15Hij schoot zijn pijlen en sloeg de vijanden uiteen, 

wierp zijn bliksemschichten en verdreef hen. 
22ik volgde de wegen die de HEER had gewezen 

en werd mijn God niet ontrouw, 
23zijn voorschriften hield ik voor ogen, 

zijn wetten wees ik nooit af. 
24Ik was hem volkomen toegewijd 

en hoedde mij steeds voor het kwaad, 
25daarom heeft de HEER mijn onschuld beloond, 

hij zag mijn reine handen. 
30met u storm ik af op een legerbende, 

met mijn God beklim ik de hoogste muur. 
40U hebt mij omgord met kracht voor de strijd, 

mijn tegenstanders voor mij doen buigen, 
43Ik verpulverde hen tot stof in de wind, 

veegde hen weg als vuil van de straat. 
48De God die mij wraak liet nemen, 

dwong volken op de knieën, 
51Hij schenkt zijn koning grote overwinningen, 

betoont zich trouw aan zijn gezalfde, 

aan David en zijn nageslacht, voor altijd. 



 


