
Psalm 119c 
51Al lachen de hoogmoedigen mij ook uit, 

ik wijk niet af van uw wet. 
53Ik ben ontzet over de zondaars 

die uw wet verlaten. 
90Uw trouw duurt van geslacht op geslacht, 

u hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand. 
91Naar uw voorschriften blijven hemel en aarde bestaan, 

alles is aan u onderworpen. 
98Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, 

ik ben er eeuwig mee verbonden. 
99Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, 

want ik overdenk uw richtlijnen, 
101Mijn voeten mijden elk pad dat slecht is, 

zo kan ik mij houden aan uw woord, 
126Het is tijd om in te grijpen, HEER, 

overal wordt uw wet geschonden. 
136Beken van tranen vloeien uit mijn ogen, 

want uw wet wordt niet onderhouden. 
158Ik zie de afvalligen en weerzin vervult mij, 

want zij houden zich niet aan uw woord. 
  



 


