
Psalm 119a 
11Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, 

zo zal ik niet tegen u zondigen. 
20Mijn ziel kwijnt weg van verlangen 

naar uw voorschriften, dag en nacht. 
27Leer mij de weg van uw regels begrijpen, 

en ik zal uw wonderen overdenken. 
29Houd mij ver van bedrieglijke wegen 

en leer mij genadig uw wet. 
37Houd mijn ogen af van wat leeg is, 

laat mij uw wegen gaan, en leven. 
62Midden in de nacht sta ik op en loof u 

om uw rechtvaardige voorschriften. 
66Leer mij goed oordelen en onderscheiden, 

ik heb vertrouwen in uw geboden. 
97Hoe lief heb ik uw wet, 

heel de dag is hij in mijn gedachten. 
147Nog voor het morgenlicht roep ik om hulp, 

in uw woord stel ik mijn hoop 
148In de uren van de nacht houd ik mijn ogen geopend 

en overdenk ik uw woord. 
164Ik zing u dagelijks zevenmaal lof 

om uw rechtvaardige voorschriften. 
 

  



 


