
Psalm 106: 1-7, 43-48 
1Halleluja! 

Loof de HEER, want hij is goed, 

eeuwig duurt zijn trouw. 
2Wie kan zijn machtige daden verwoorden, 

wie de roem van de HEER laten klinken? 
3Gelukkig wie zich houden aan het recht 

en doen wat rechtvaardig is, telkens weer. 
4Denk aan mij, HEER, uit liefde voor uw volk, 

zie naar mij om wanneer u het komt redden, 
5dan zal ik uw uitverkorenen gelukkig zien, 

vreugde vinden in de vreugde van uw volk, 

vervuld zijn van trots op uw liefste bezit. 
6Wij hebben gezondigd zoals onze voorouders, 

wij hebben gefaald en kwaad bedreven. 
7Toen onze voorouders in Egypte waren, 

sloegen zij geen acht op uw wonderen, 

dachten zij niet aan uw tekenen van trouw, 

en kwamen in opstand aan de oever van de Rietzee. 
 

43Vele malen kwam hij hen bevrijden, 

maar zij volhardden in opstandig gedrag 

en zonken weg door eigen schuld. 
44Toch zag hij naar hen om, telkens 

als hij hen hoorde klagen in hun nood. 
45Hij dacht weer aan zijn verbond met hen, 

zo trouw was hij dat hij deernis voelde 
46en medelijden wekte bij allen 

die hen hadden weggevoerd. 
47Red ons, HEER, onze God, 

breng ons bijeen uit de andere volken, 

dan loven wij uw heilige naam 

en verkondigen trots uw roem. 
48Geprezen zij de HEER, de God van Israël, 

van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

Laat het hele volk antwoorden: ‘Amen!’ 

Halleluja! 
  



 


