Lees het verhaal.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Koning Benhadad van Aram riep zijn hele leger bij elkaar om oorlog
te voeren tegen Israél. Met paarden en wagens viel hij de stad
Samaria aan. Hij kreeg daarbij hulp van 32 andere koningen.
Benhadad stuurde boodschappers naar de stad. Hij gaf hun het
volgende bericht mee voor koning Achab: 'Achab, ik wil uw goud en
Zilver hebben, en ook uw mooiste vrouwen en uw sterkste zonen!
Achab stuurde het volgende antwoord: Tk geef ze aan u, machtige
koning. Want ik ben van u, met alles wat ik heb!

Achab is bereid zijn vrouwen en kinderen uit te leveren, als hij zelf
maar buiten schot blijft. Achab noemt Benhadad zelfs 'mijn heer".
Hij denkt er niet aan om hulp van &od te vragen. Hij accepteert het
voorstel. Hierdoor zou hij ook Izebel inleveren.

Toen kreeg Achab opnieuw een boodschap van Benhadad: 'Achab, ik
heb u al gevraagd om uw goud en uw zilver, uw vrouwen en uw zonen.
Maar dat is nog niet alles. Morgen om deze tijd stuur ik mijn dienaren
naar u toe. Zij zullen overal rondkijken in uw paleis, en in de huizen
van uw dienaren. En ze zullen alles meenemen wat voor u belangrijk
is.

Koning Achab riep alle leiders van Israél bij zich. Hij zei tegen hen:
'Die Benhadad wil ons alleen maar kwaad doen, dat is duidelijk! Hij
heeft al gevraagd om mijn goud en mijn zilver, en om mijn vrouwen en
mijn zonen. En ik heb gezegd dat hij die kan krijgen.

De leiders van Israél en de inwoners van de stad zeiden allemaal: 'U
moet niet meer naar Benhadad luisteren. Geef hem niet wat hij will'
In plaats van hulp van God te vragen vraagt hij advies van de
oudsten.

Toen zei Achab tegen de boodschappers van Benhadad: "Zeg maar
tegen Benhadad: 'Machtige koning, ik zal u alles geven waar u de
eerste keer om gevraagd hebt. Maar wat u nu wilt, dat gaat te ver."
Met dat bericht gingen de boodschappers terug naar Benhadad.
Meteen liet Benhadad aan Achab weten: 'Uw stad zal helemaal
verwoest worden, er zal niets van overblijven! Mijn soldaten zullen
niets mee naar huis kunnen nemen, zelfs niet een klein stukje steen.
Anders mogen de goden me straffen' Achab antwoordde: 'Zeg tegen
Benhadad dat hij niet te vroeg moet juichen. Hij zal eerst moeten

vechten, en dan moet hij ook nog winnen!’




Op het moment dat Benhadad dat hoorde, zat hij met de andere
koningen in de schaduw wijn te drinken. Meteen gaf hij zijn
officieren het bevel om de stad aan te vallen. Die stelden hun

soldaten op voor de strijd.
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze een woord.
Schrijf dat woord op de streep.
Achab is niets

hij vertrouwt niet op God en wil alles zelf oplossen.




