Het offerfeest

Toen Salomo klaar was met bidden, kwam er vuur
uit de hemel. Dat vuur verbrandde de offerdieren
die de Israélieten naar de tempel gebracht hadden.
En het stralende licht van de Heer vulde de tempel
als een wolk. De priesters konden niet naar
binnen, omdat de tempel vol was met het
stralende licht van de Heer.

Alle Israélieten zagen het vuur, en ze zagen het
stralende licht van de Heer. Toen knielden ze, en ze
bogen diep voorover met hun gezicht naar de stenen
vioer. Ze dankten de Heer en zongen: 'De Heer is
goed. Zijn liefde blijft altijd bestaan

Koning Salomo en alle Israélieten die bij
hem waren, brachten offers aan de
Heer. Ze offerden 22.000 koeien, en
120.000 schapen en geiten. Met die
offers namen ze de tempel van God

plechtig in gebruik.

Maar het bronzen altaar van de tempel

het alle offers
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was te klein voor al die offers. Daarom maakte de koning ook het
middelste deel van het binnenplein heilig. Toen konden daar ook
offers gebracht worden. Het geheiligde deel van de voorhof wordt
toegevoegd aan altaar, zodat het altaar daardoor wordt vergroot en

die worden gebracht, kan bevatten.

Toen gingen alle Israélieten staan. De Levieten
stonden klaar om muziek te maken voor de Heer.
Ze speelden op muziekinstrumenten die koning
David gemaakt had. En ze zongen een lied van
David om de Heer te danken. Ze zongen:

'De liefde van de Heer blijft altijd bestaan. De




priesters stonden op hun vaste plaats, tegenover de Levieten, en
bliezen op trompetten.

Zo vierden Salomo en het volk zeven
dagen lang feest om het altaar in gebruik
te nemen. De mensen kwamen uit het hele
land, van het noorden tot het zuiden.

Na die zeven dagen vierden ze nog zeven
dagen feest:

het Loofhuttenfeest(lev. 23 ).

Op de achtste dag kwam iedereen weer naar de tempel.

Op de 23ste dag van de zevende maand stuurde Salomo alle mensen
terug naar huis. Ze waren vrolijk en blij om alle goede dingen die de
Heer voor zijn volk Israél en voor David en Salomo gedaan had.
Toen het volk wegging, wensten ze de koning de zegen van God toe.
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Er blijven nog letters over. |
Samen vormen ze 4 woorden.
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