Lees het verhaal.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Korte tijd later ging de profeet Chanani naar koning Asa van Juda.
Hij zei fegen hem: "'Toen koning Baésa van Israél u aanviel, hebt u
steun gezocht bij koning Benhadad. Maar u had steun moeten
zoeken bij de Heer, uw God! Dan had u niet alleen Israél, maar ook
Aram kunnen verslaan.

Toen de Nubiérs en de Libiérs u aanvielen, vertrouwde u wel op de
Heer. Zij hadden ook een heel groot leger, met veel wagens en
paarden. Toch heeft de Heer er toen voor gezorgd dat uw leger de
Nubiérs en de Libiérs verslagen heeft.

De Heer ziet alles op aarde. Als hij ziet dat mensen hem met hun
hele hart vertrouwen, geeft hij hun kracht en hulp. Het was dom van
u om niet op de Heer te vertrouwen. Daarom zullen er vanaf nu veel
oorlogen tegen u gevoerd worden!

Toen werd Asa zo kwaad op Chanani, dat
hij hem in de gevangenis liet opsluiten.
Allen die Asa herinneren

aan zijn ontrouw tegenover de

HEERE, krijgen met zijn woede te maken.
Asa verdrukt hen met het doel hun het
zwijgen op te leggen. Hij wil gewoon niet meer naar de stem van de
HEERE luisteren. Asa onderdrukte in die tijd ook gewone mensen uit
het volk.

Toen Asa oud was, kon hij niet goed meer lopen.
Zijn benen deden veel pijn. Na zijn verwerping van
Hanani en anderen wordt Asa ziek aan zijn voeten.
De ziekte aan zijn voeten is een straf van de
HEERE om hem terug te brengen op de weg van
het geloof. Tijdens zijn ziekte zoekt hij niet de
HEERE, maar de geneesheer op. Twee jaar later
stierf hij. Na zijn dood werd hij bij zijn voorouders
begraven in het oude deel van Jeruzalem.

Zijn zoon Josafat volgde hem op.
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze 3 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.
Oplossing:







