Abia, de lievelingszoon van Jerobeam, werd 1, :
Jerobeam zei tegen zijn vrouw: 'Sta op en trek verkleedkleren aan.
Zorg dat de mensen je niet 2. als mijn
vrouw. Neem tien broden mee, een paar koeken en een pot honing.
Ga dan naar de stad Silo, naar de profeet Ahia

Jerobeam echter legt het niet in Gods 3. , maar
verwacht het van een mens, Ahia. Hij gaat wel naar een echte
profeet van de HEERE en niet naar €én van zijn afgodsbeelden.
De profeet wordt benaderd als een soort 4.
Deze profeet had zo'n geweldige 5. voor
hem gehad door hem te zeggen dat hij koning zou worden. Zou de
profeet dan nu ook niet een goede boodschap voor hem hebben?
De profeet Ahia is 6. . Een dubbel nadeel: een
blinde profeet en een verklede 7. . Maar de blinde
profeet staat in verbinding met de God. Wie denkt nu dat hij God
voor de 8. kan houden door een verkleedpartij. Alsof
God niet verder kijkt dan de buitenkant.

Direct al spreekt Ahia de vrouw bij haar ware 9.




aan. Dat moet een schok voor haar zijn geweest. Ze is ontdektl Dan
komt het harde woord van God. Ze moet teruggaan naar Jerobeam
en hem Gods 10. over zijn zonden aankondigen.
Ook hoort ze, hoe het met haar zoon zal aflopen: als ze de stad
binnenkomt, zal hij sterven. Een loodzware weg terug, waarvan
iedere stap haar dichter bij de dood van haar zoon brengt.

Verder zegt Ahia: 'Daarom zal ik ongeluk brengen in jouw familie.
Alle 11, in je familie zal ik doden, iedereen,
jong en oud. Ik zal je familie wegdoen als afval. Er zal niemand
meer overblijven. De mannen die in de stad sterven, zullen
opgegeten worden door de 12, . En de mannen
die buiten op het veld sterven, zullen opgegeten worden door de
vogels.

U moet nu teruggaan naar huis. Zodra u thuiskomt, zal uw zoon
sterven. Het hele volk van Israél zal om hem rouwen, en ze zullen
hem begraven. Hij is de enige van de hele familie van Jerobeam die

een 13, zal krijgen. Want hij is de enige in wie
de Heer, de God van Israél, nog iefs _gne,ds ziet!

(Er iets 14, in Abia gevonden. Abia betekent
mijn 15, is de HEERE'". Wat het goede is,

staat er niet bij.)

Vandaag nog zal de Heer iemand anders 16.
maken. En die nieuwe koning zal de hele familie van Jerobeam

doden. De Heer zal de Israélieten streng straffen. Hij zal hen
wegsturen uit dit goede 17. . Want ze hebben de
godin Asjera vereerd. En daarmee hebben ze de Heer beledigd. De
Heer zal de Israélieten in de steek laten. Want Jerobeam is de
Heer 18, geworden, en daardoor zijn de
Israélieten ook ontrouw geworden!

Jerobeams vrouw gaat na deze harde woorden terug naar huis. Als
ze de drempel van het 19, over stapt, sterft de
jongen. Als hij gestorven is, blijkt dat hij door het hele 20.

geliefd werd.

Jerobeam was 22 jaar koning. Toen stierf hij.

Zijn zoon Nadab volgde hem op. REBYS







