Toen zei de koning tegen de profeet:
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| Hij praatte over "uw God” en niet

over 'mijn God'. Hij vroeg alleen dat zijn
hand weer genezen zou worden, terwijl
hij zijn hart verhardde. De profeet bad en zijn gebed zorgde
ervoor dat de koning kon zijn arm weer buigen. Daarna zei de
koning tegen de profeet: 'Kom mee naar mijn huis. Daar kunt u wat
eten en drinken. En ik zal u ook een geschenk geven! Maar de
profeet zei: 'Tk zal in deze stad niets eten en drinken. Want de
Heer heeft tegen me gezegd: 'Te mag hier niets eten en drinken.
En je moet teruggaan langs een andere weg dan waarlangs je
gekomen bent” Daarom ging de profeet een andere kant op. Hij
ging langs een andere weg ferug.....

In Isragl was het samen eten en drinken een teken dat je een goede band
met elkaar had. Daarem wilde God niet dat de profeet met de koning at.




