Achab en Israél dienen God niet. God straft hun met droogte.
Het gedichtje is niet klaar. Zet jij de woorden op de

goede plek?

bloe.rne.nd regen vergeten rﬁgenbui’r‘je
ier - macnti
bloemen schijnt fijn 9 /
Af en foe een , ha een tijd van zonneschijn, /7
daarvan kunnen bloeien, ook het koren vindt het.

God zegt: "vanaf nu blijft de—___wegq,
totdat Ik het zeq."

Kijk eens wat er gaat gebeuren als de zon alleen maar_____

ja....de gaan dan freuren, en het koren dat verdwijnt.

Mens plant en____hebben geen water en eten,

zodat ieder zal weten:
God is . dat moet niemand




