Lees het verhaal.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Jerobeam dacht bij zichzelf: De Israélieten blijven maar offers
brengen in de tempel in Jeruzalem. Als dat zo doorgaat, zal er
straks weer een nakomeling van David koning van het hele volk
worden. Ze zullen weer kiezen voor koning Rehabeam van Juda, hun
vroegere koning. Dan zullen ze mij doden, en teruggaan naar
Rechabeam.

Toen besloot hij om voor het tienstammenrijk fTwee gouden stieren
te laten maken. Hij zei tegen het volk: 'Jullie zijn nu vaak genoeg
naar Jeruzalem gegaan! Kijk naar deze beelden! Hier is jullie god,
die jullie uit Egypte bevrijd heeft!

Het ene beeld liet hij neerzetten in Betel, het andere in Dan. Het
volk dat daar in de buurt woonde, hoefde dan niet steeds weer die
lange reis naar Jeruzalem te maken en het is veel gemakkelijker een
god te dienen die je kunt zien.

Een lange stoet Israélieten bracht dat tweede beeld naar Dan.
Jerobeam liet ook tempels bouwen op de offerplaatsen. De
priesters die hij daar liet werken, waren geen nakomelingen van Levi,
maar gewone mannen uit het volk.

Ook besloot Jerobeam dat er voortaan een feest zou zijn op de
vijftiende dag van de achtste maand. Dat feest moest lijken op het
Loofhuttenfeest in Juda. Jerobeam wilde offers brengen aan de
stierenbeelden. Daarom ging hij voortaan op dat feest naar het

altaar in Betel.
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Er blijven nog letters over. Samen vormen ze 2 woorden.
Schrijf die woorden op de streep: Jerobeam vertrouwde op eigen
slimheid. Hij had geen God.




