Rehabeam, de zoon van Salomo, ging naar de stad Sichem. Daar waren
alle Israélieten bij elkaar gekomen om hem officieel koning te maken.
Rehabeam ging daarheen, omdat het volk daarheen was gegaan.

God had Jeruzalem en niet Sichem als de plaats van Zijn troon had
aangewezen.

Jerobeam was op dat moment in Egypte. Hij was daarheen gevlucht uit
angst voor koning Salomo. Toen Jerobeam hoorde dat Rehabeam
koning zou worden, kwam hij terug uit Egypte. De Israélieten stuurden
mensen naar hem toe, om fe vragen of hij met hen meeging naar
Sichem. Jerobeam ging mee. Ze zeiden tegen Rehabeam:
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Rehabeam zei: 'Kom overmorgen bij me terug.
Toen gingen de Israélieten weer weg.




