Salomo ging naar Gibeon om te offeren. Hij ging niet
alleen. Al de leiders in Israél gingen met Salomo mee.
Voor de heilige tent stond het bronzen altaar. Maar de
heilige kist van God was niet in Gibeon. Die kist was door
David meegenomen uit Kirjat-Jearim en in Jeruzalem in
een nieuwe tent neergezet. Salomo ging naar het bronzen
altaar, samen met alle mensen die hij meegenomen had.
Hij offerde daar wel duizend dieren aan God.




