Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

De dochters van Selofchad worden vijf keer in de Bijbel genoemd:
-Nm 26:33: Een nakomeling van Manasse was Selofchad. Hij had geen
zonen maar wel 5 dochters.

-NmZ27:1-11 . Die 5 dochters kwamen bij de heilige tent. Ze zeiden
tegen Mozes, de priester Eleazar, de leiders en het hele volk: 'Onze
vader is in de woestijn gestorven. Toen onze vader stierf, had hij geen
zonen. Daarom gaat de erfenis naar zijn broers. Die zullen zijn grond
krijgen in het land dat de Heer ons beloofd heeft. Dat betekent dat de
naam van onze vader zal verdwijnen uit de familic. Daarom vragen wij
om een eigen stuk grond.

Toen vroeg Mozes de Heer om raad. De Heer zei tegen Mozes: 'De
dochters hebben gelijk. Zij moeten een deel van de erfenis van hun
vader krijgen. Geef hun een eigen stuk grond, net als de broers van hun
vader.

En zeg dit tegen alle Israélieten: 'Als iemand sterft zonder zonen,
krijgen zijn dochters de erfenis. Als iemand ook geen dochters heeft,
dan krijgen zijn broers de erfenis. Als iemand geen broers heeft, dan
gaat de erfenis naar de broers van zijn vader. En als zijn vader geen
broers heeft, dan gaat de erfenis naar een ander familielid.
-Nm36:3-12 : De leiders van de families van Gilead kwamen bij Mozes
en de andere leiders van Israél. Gilead was een afstammeling van
Manasse. Ze zeiden: 'Stel dat de dochters van Selofchad trouwen met
iemand van een andere stam. Dan komt het stuk land dat aan onze
familie gegeven is, in het bezit van die andere stam. Zo verliest onze
familie een stuk land.

Mozes zei: 'De Heer vindt het goed dat de dochters van Selofchad
trouwen met wie ze willen. Maar het moet wel iemand van hun eigen
stam zijn. Want het land van de ene stam in Israél mag niet in het
bezit komen van een andere stam. Het moet in het bezit blijven van
de stam waaraan het gegeven is.

Daarom moet een vrouw die een stuk land krijgt, trouwen met een




man uit de stam van haar vader. Dan krijgt elke Israéliet altijd een
deel van het land dat van zijn voorouders geweest is. Want het land
van een stam mag niet in het bezit komen van een andere stam. Het
land moet in het bezit blijven van de stam waaraan het gegeven is!

De vijf dochters van Selofchad deden wat de Heer wilde. Ze
trouwden met mannen van de stam Manasse. Ieder trouwde met een
neef. Die neven waren zonen van de broers van hun vader. Daardoor
bleef het land van Selofchad in het bezit van de stam Manasse.

-Jz 17:3-6: De dochters gingen naar de priester Eleazar, naar Jozua
en naar de leiders van het volk. Ze zeiden: 'Wij zouden ook een deel
van het land krijgen, net als de mannen in onze familie. Dat heeft de
Heer tegen Mozes gezegd.

Toen gaf Jozua hun een deel van het land, zoals de Heer gezegd had.
-1Kr 7:15
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Er blijven nog letters over.

Samen vormen ze 2 woorden. Schrijf die woorden op de sfreep
God vindt elk mens belangrijk. Hij liet 5 keer in de Bijbel schrijven,
dat Selofchad 5 dochters had en geen zonen. Hij wilde Selofchad en
zijn dochters

Selofchad was belangrijk voor God.




