Op een dag kwamen een paar mannen van de stammen Benjamin
en Juda bij de grot waar David zich verstopt had. Eén van de
mannen was Amasai. De geest van de Heer kwam in Amasai, en hij
zei: 'David, zoon van Isdi, wij zijn gekomen om u te helpen. Het
zal goed gaan met u en met de mensen die u helpen. Want uw God
steunt u! Toen nam David de mannen in dienst.




