Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

[ Isboset had twee broers in dienst, die Badna en Rechab heetten. Op
een dag gingen de broers naar het huis van Isboset, waar hij lag te
slapen. Ze gingen zijn slaapkamer in en staken een mes in zijn buik
Isboset. Daarna hakten ze zijn hoofd af. Toen pakten ze het hoofd
en renden weg. Ze brachten het hoofd van Isboset naar David. Ze
zeiden tegen hem: 'Koning, wij hebben hier het hoofd van Isboset, de
zoon van Saul. God heeft Saul en zijn familie vandaag gestraft.
David zei tegen Rechab en Badna: 'Jullie hebben een onschuldige man
vermoord! In zijn eigen huis. In zijn eigen bed. Moordenaars zijn
Jullie! Ik zal jullie daarvoor straffen. David gaf zijn soldaten een
teken, en Rechab en Badna werden gedood. Het hoofd van Isboset
werd in het graf van Abner gelegd.
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze een naam.
Schrijf die naam op in het ‘praatwolkje’.

/" Alstublieft hoogheid,
u mag nu koning worden
over

Het koningschap wordt hem op een presenteerblaadje aangeboden.
David vindt dat niet goed. En God, wat vindt Hij daarvan?




