Breek de code. Wat zei Ittai?

David zei tegen Ittai, de leider van de

Gatieten: ‘Waarom ben je met ons

meegegaan? Je kunt beter teruggaan

naar Jeruzalem en bij de nieuwe koning

blijven. Want je bent een buitenlander,
die gevlucht is uit zijn eigen stad. Je

< bent nog maar net in Jeruzalem. Dan kan

ik je Toch niet vragen om nu alweer weg

\ te vluchten? Ik weet zelf niet eens waar
ik heen kanl Ga terug en neem je mensen

mee. Ik hoop dat de Heer goed voor je zal zijn.

Maar Ittai antwoordde:
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Ook al wordt dat onze dood. 'Goed,' zei David, 'kom dan maar mee.

Zo ging Ittai met David mee, samen met zijn hele familie en al zijn
soldaten. En alle mensen stonden te huilen toen de groep van David

voorbijkwam.




