Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Abjatar is bij David. Abjatar draagt de efod met daarin de Urim
en de Tummim. Het lijken dobbelstenen. Ze stellen een vraag aan
de Here en Hij antwoordt dan met ja of nee of zwijgt.

David vraagt nu steeds aan God wat hij moet doen.

Hij vraagt:

‘Moet ik de Filistijnen aanvallen?’

Zijn mannen zijn bang en David vraagt het nog een keer.
Ze vallen aan en winnen dan met Gods hulp.

En later als David in Keila is, vraagt hij aan God:

'Komt Saul?

'Willen de mensen uit Keila mij verraden?’

Na het antwoord van God vliucht David.
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Er blijven nog letters over.

Samen vormen ze een zin van 3 woorden. _
Oplossing:

David vraagt aan God wat hij moet doen en




