Lees het verhaaltje.

Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

.....Peninna had er plezier in om Hanna te vernederen. Ze zei dat
Hanna niets waard was omdat ze geen kinderen had. Het was zo erg
dat Hanna dan alleen maar kon huilen.

Hanna stond huilend op om in de tempel te gaan bidden. Ze huilde nog
steeds toen ze begon te bidden. Ze bad: '‘Machtige Heer, ziet u hoe
moeilijk ik het heb? Geef mij alstublieft een zoon. Dan beloof ik dat
ik hem aan u terug zal geven. Hij zal u zijn leven lang dienen. Als
teken daarvan zal zijn haar nooit geknipt worden!

Intussen zat de priester Eli dicht bij de ingang van de tempel op een
stoel. Toen Hanna maar bleef bidden, ging Eli op haar mond letten. Hij
zag haar mond wel bewegen, maar hij hoorde haar niet. Daarom
dacht Eli dat ze dronken was. Eli zei tegen haar: 'Ga je hier nog lang
mee door? Je bent dronken. Ga weg en zorg dat je weer nuchter
wordt!' Maar Hanna zei: 'Nee, ik ben niet dronken. Ik ben erg
ongelukkig, en ik heb al mijn zorgen aan de Heer verteld. Denk niet
dat ik een slechte vrouw ben. Ik heb al die tijd tot God gebeden,
omdat ik ongelukkig ben.! Toen zei Eli: 'Ga dan nu maar rustig naar
huis. De God van Israél zal je geven wat je gevraagd hebt!
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Er blijven nog letters over.

Samen vormen ze een zin. SChrE‘if die zin op de streep.

Na de geboorte van Samuél zei Hanna: 'De Heer heeft gedaan wat ik
hem vroeg. Nu is het mijn beurt om te doen wat ik beloofd heb.
Samuel zal hem zijn hele leven blijven dienen!




