Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Zo zorgde de Heer ervoor dat Israél op die dag de strijd won. Eerder
op de dag had Saul tegen zijn soldaten gezegd: 'Het zal slecht aflopen
met iedereen die iets eet voordat het avond is. Want ik wil eerst mijn
vijanden verslaan.’ Daarom at niemand iets.

De soldaten kwamen in een bos waar overal honing te vinden was. Maar
niemand durfde er iets van te eten. Want iedereen was bang door de
woorden van Saul.

Maar Jonatan had niet gehoord wat zijn vader gezegd had. Daarom
pakte hij met zijn stok een beetje honing en at dat op. Toen voelde hij
dat hij weer kracht kreeg. Eén van de soldaten zei: 'Uw vader heeft
ons streng verboden iets te eten. Hij heeft gezegd dat het slecht zal
aflopen met iedereen die vandaag iets eet. Maar door de honger
hebben wij geen kracht meer!

Jonatan zei: ‘Mijn vader heeft jullie in grote problemen gebracht.
Want kijk eens hoeveel kracht ik nu hebl En ik heb maar een klein
beet je honing gegeten. Stel je voor dat jullie vandaag ook iets gegeten
hadden. Bijvoorbeeld het eten dat jullie bij de Filistijnen vonden. Dan
zou de overwinning tfoch nog veel groter geweest zijn?'
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Er blijven nog letters over.

Samen vormen ze 4 woorden. Schrijf die woorden op de streep en
lees hoe het verhaal verder gaat.

Saul vroeg aan God: 'Is het goed als we de Filistijnen achtervolgen?’
Maar God gaf geen antwoord.

Saul zei: 'Laten we uitzoeken wie iets verkeerds gedaan heeft. Die man
zal zeker sterven! Er werd geloot en het lot wees Jonatan aan.

En Jonatan zei: Tk heb honing gegeten. Ik moet dus sterven! 'Jij moet
sterven!' riep Saul. Maar toen zeiden de soldaten tegen Saul: '‘Moet
Jonatan sterven? Dat nooit! Er mag
Want hij heeft er vandaag voor gezorgd dat Israél de
strijd tegen de Filistijnen won. En God heeft hem daarbij geholpen!




