Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

................ Toen Saul het leger van de Filistijnen zag, werd hij
doodsbang. Hij vroeg de Heer om raad, maar de Heer antwoordde
niet. Niet in dromen en niet via priesters of profeten.

.............. Saul zei tegen zijn dienaren: 'Zoek voor mij een vrouw die
geesten kan oproepen. Dan ga ik naar haar toe en vraag ik haar om
raad. Zijn dienaren zeiden: In Endor woont zo'n vrouw!

Saul deed andere kleren aan, zodat hij niet herkend kon worden. Hij
ging midden in de nacht naar de vrouw toe. De vrouw vroeg: "Wie moet
ik voor u oproepen?' Saul zei: 'Roep Samuel voor mij op.’ De vrouw zei:
'Tk zie een geest uit de aarde omhoogkomen. Het is een oude man met
een mantel’ Toen wist Saul dat het Samuel was.

Samuel vroeg: ‘Waarom laat je me oproepen?' Saul zei: ‘Omdat de
Filistijnen oorlog tegen mij willen voeren! God zegt niets meer tegen
mij. Daarom heb ik u geroepen, u moet me vertellen wat ik moet doen.
Samuel zei: ‘Waarom vraag je dat? De Heer heeft gedaan wat ik je
vroeger al verteld heb. Hij wil dat David koning wordt, omdat jij niet
naar hem geluisterd hebt. Morgen zullen jij en je zonen sterven, en
Israél zal worden verslagen!

o,
o,

n r et s

A O arQ © D - (D
A ORM®ESE K4
Qa ® ® w Q. O O O Y
O HH 0 0 B H

p 2 SRR BFEDO

P O QAMBOBE PO

H®EHB®WPBOHFOP
HEe® o0 dt0o DS
O NQAHFQABE QLS
B0 BO0TMOOKRTOW
OcQ M®HGSH®n O
NS ORR®RFEFMMPQOPD

e umas

Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze een naam. Schrijf die naam op de streep.
Saul liet iets doen wat hij zelf verboden had: het oproepen van
geesten. Hij dacht: God antwoordt niet, dan moet
maar antwoord geven. Hij dacht niet: God antwoordt niet, want ik
heb gezondigd en moet me bekeren.




