Lees het verhaaltije.

Samuel bidt tot God en waarschuwt het volk.
Hun koning zal alles van hen vragen, hij zal van hen nemen.
Ze zullen hun vrijheid kwijt zijn.

Ze moeten hun bezit aan hem moeten geven.

Hij zal de oogst opeisen.

Hun zonen en dochters zullen hem moeten dienen.

Husselpuzzel: S—

Help, de computer doet gekl Alle letters zijn door elkaar gehutseld.
Schud ze weer goed. (Tip: spiek voor de goede woorden in het
verhaaltje. )

Tussen de haakjes staat een cijfer. Bij (1) moet je de eerste letter
van het gevonden woord onderaan invullen. Bij (2) moet je de
tweede........ Bij (3) moet je............

1stgoo  00gsT (1) 6 nngkio (1)

2 nnmee (1) 7 btzie (1)

3 cdhrstoe (1) 8 Imsaeu (2)
4 gnrvea (3) 9 llsae (1)
5 nnzoe (3) 10 dhrvijie (2)
Oplossing: fx

God zegt: 'Het volk is | © N f
11213 1415161718910

Ze willen niet dat Ik hun koning ben. Dat is altijd al zo geweest.
Vanaf de dag dat ik hen uit Egypte bevrijd heb tot nu toe. Ze hebben
mij steeds weer verlaten om andere goden te dienen!




