Eli zat aan de kant van de weg op een stoel. Hij was bang dat er
iets met de heilige kist van de Heer gebeurd was. Daarom zat hij
te wachten op nieuws. Eli was al 98 jaar oud, en hij was blind.

Eli hoorde het geschreeuw uit de stad en hij vroeg: 'Wat is er
gebeurd?' Een soldaat zei: 'De Israélieten zijn gevliucht voor de
Filistijnen. Er zijn heel veel soldaten gedood. Ook uw twee zonen,
Chofni en Pinechas, zijn gestorven. En de heilige kist van de Heer
is veroverd door de Filistijnen.




