De Filistijnen willen wraak nemen.

Saul is met zijn leger naar Gilgal getrokken. Saul moet zeven
dagen wachten. Dat heeft Samuel hem gezegd. Wachten tot
het Gods tijd is om aan te vallen. Saul wacht dan ook. Totdat
hij ziet dat het leger steeds banger wordt en begint weg te

lopen. Hij ziet zijn leger steeds kleiner worden.

Ook het geduld van Saul wordt kleiner. Om nog langer te
wachten is geloof nodig en dat heeft Saul niet. Saul wacht

niet langer en gaat alvast offeren.

Breng Samuel bij Saul. Onderweg kom je letters tegen.

Maak van de letters een zin.
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Oplossing:




