Een leger van zeshonderd mannen en veel wapens gingen naar het
huis van Micha. Ze gingen ze het huis in en wilden de priestermantel
en de godenbeelden meenemen. De Leviet riep tegen hen: 'Wat doen
Jullie?' *Still' zeiden ze tegen hem. 'Houd je mond en ga met ons mee.'

Wat willen ze nog meer van de Leviet?
Los de rebus op en je weet het.
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Het is beter om priester te zijn van een hele stam dan van het gezin
van één man!'

Kan de Leviet vertellen wat God van de stam Dan wil?

Waarom niet?




