Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden op.

De mannen en de vrouwen van Israél trouwen met de vrouwen en
mannen van vreemde volken. Na een poosje aanbidden de Israélieten
hun afgod. De Here wordt woedend en levert hen uit aan de koning | ¢
van Aram. God straft, omdat Hij wil dat Israel spijt krijgt van
zijn zonden.

Het duurt acht jaar voordat Israél tot de HERE gaat roepen.
Rechter Othniél vecht tegen deze koning. Door God wint hij.

Het land krijgt veertig jaar rust. "B
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze 2 woorden. Welke?




