Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

De HEER zei tegen Jozua: 'Maak je klaar om met het hele leger
tegen Ai ten strijde te trekken. Ik lever de koning van Ai met heel
zijn leger, heel zijn stad en heel zijn gebied aan je uit.

Jozua en het leger maakten zich foen gereed om tegen Ai ten strijde
te trekken. Jozua koos dertigduizend soldaten uit, die hij ‘s nachts
naar Ai stuurde. 'Verstop je achter de stad, beval hij hun, 'maar niet
al te ver ervandaan. Wanneer ik met het leger de stad nader, zullen
ze net als de vorige keer op ons afkomen. Dan slaan we voor hen op
de vlucht. Ze denken dan natuurlijk dat we net als de vorige keer
echt vluchten en zullen ons achterna komen. We vluchten net zo lang
tot we ze van de stad hebben weggelokt.

Dan moeten jullie tevoorschijn komen en de Ai innemen. De HEER.

Jullie God, zal jullie de stad in handen geven!
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze het antwoord op de volgende vraag:
Wat moeten Jozua en het volk doen?

Zemoetennaar God...... ... ...l




