Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Alleen op deze dag trokken ze zeven keer om de stad, en bij de
zevende keer, toen de priesters de ramshoorns lieten klinken, riep
Jozua tegen het volk: 'Schreeuw, want de HEER heeft u Jericho in
handen gegeven! Op de stad en alles wat erin is rust de ban van de
HEER: ze is onvoorwaardelijk aan de HEER gewijd en moet
vernietigd worden. Alleen de hoer Rachab mag in leven blijven, samen
met iedereen die bij haar in huis is, want zij heeft onze verkenners
een schuilplaats gegeven. Vernietig de stad. Maak niets buit, zodat u
niet Israél in het ongeluk stort. Al het zilver en goud en alle
voorwerpen van koper, brons en ijzer zijn aan de HEER gewijd; alles
| gaat naar de schatkamer van de HEER!
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze een zin. Welke?




