Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden op.

'6ad, Ruben en de helft van Manasse mogen naar huis terug. Jullie
hebben heel goed geholpen. Iedereen in Israél heeft nu land. Maar,
zegt Jozua, 'denk erom: blijf de Here dienen!

Maar doen ze dat? Nee, ze bouwen een groot altaar. Pinehas en de
tien vorsten zeggen: 'Jullie zijn God en het volk ontrouw. God kan door
jullie schuld boos worden op het hele volk en iedereen straffen!
'‘Maar’, zeggen deze stammen, 'we wilden voorkomen dat uw
nakomelingen tegen die van ons zouden zeggen: "Wat hebt u met de
God van Israél, te maken? De HEER heeft immers tussen u,
nakomelingen van Ruben en Gad en ons de Jordaan als grens gesteld.
U hoort niet bij de HEER." We waren bang dat uw nakomelingen die
van ons zouden tegenhouden de HEER te dienen. Daarom zeiden we
tegen elkaar: "Laten we een eigen altaar bouwen." Het is een altaar
dat kan getuigen van de afspraak tussen u en ons en onze
nakomelingen. Want ook wij willen de HEER dienen bij zijn tabernakel
en Hem daar onze brandoffers en vredeoffers brengen!
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze een woord. Schrijf dat woord op de streep.
Ze moeten God dienen op Gods
en niet op hun eigen manier. Als ze doen wat God zegt, komt alles goed
en hoeven ze nergens bang voor te zijn. Toch durven ze niet te
luisteren naar God en bouwen een extra altaar.




