Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Als een profeet iets voorspelt en zijn woord komt niet uit, dan
is de profeet vals. Als een profeet zegt: Laten we achter andere
goden gaan dienen, luister niet. De HEERE wil weten of u Hem
met hart en ziel lief hebt.

De valse profeet moet gedood worden. Zo moet u het kwaad uit
uw midden wegdoen.
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Er bljjven nog letters over.
Samen vormen ze een zin. De eerste letter staat er al.
P

Op het plaatje staat een wolf in schaapskleren.
Wat heeft zo'n wolf met een valse profeet te maken?




