Lees het verhaaltje.

Zoek de woorden in de woordzoeker op.

Toen beklom Mozes, vanuit de vlakten van Moab de berg Nebo.

De HEERE liet hem heel het land zien. Hij zei tegen hem: Dit is het
land waarvan Ik Abraham, Izak en Jakob gezworen heb: Aan uw
nageslacht zal Ik het geven.

Zo stierf Mozes en Hij begroef hem in een dal in het land van Moab.
En niemand weet waar zijn graf is. Mozes was honderdtwintig jaar
oud toen hij stierf; zijn oog was niet dof geworden en zijn kracht
was nhiet vervlogen. En de Israélieten beweenden Mozes dertig dagen.

Er is in Israél geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die de
HEERE kende van aangezicht tot aangezicht, met al de tekenen
en wonderen waarmee de HEERE hem gezonden had om die in het
land Egypte te doen, met heel de sterke hand en met alle grote
ontzagwekkende daden, die Mozes voor de ogen van heel Israél
verrichtte.
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze een zin. Welke?




