Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Mozes bemoedigt het volk en Jozua:

Mozes zei tegen het volk en Jozua: Ik ben honderdtwintig jaar oud.
Ik mag de Jordaan niet oversteken. De HEERE, uw 6od, Hij zal voor u
uittrekken. Hij zal deze volken van voor uw ogen wegvagen, en u zult
hen uit hun bezit verdrijven. Jozua zal voor u uittrekken.

Wees sterk en moedig, wees niet bang en schrik niet voor hen terug,
want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet
loslaten en u niet verlaten.

De HEERE zei tegen Mozes: Roep Jozua en ga staan in de tent van
ontmoeting, dan zal Tk hem bevelen geven. Toen verscheen de HEERE

in de tent, in de wolkkolom, en de wolkkolom stond boven de ingang van
de tent.

Jozua was vol van de geest van wijsheid, want Mozes had zijn
handen op hem gelegd. Daarom luisterden de Israélieten naar hem.
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze een zin. De eerste letter van de zin staat er al.
w

Wie zegt dit?




