Korach, Datan en Abiram komen in opstand.
250 leiders van het volk doen met hen mee.
Ze gaan naar Mozes en Adron en zeggen:

Wij zijn net zo goed heilig."




