De vrouw van Potifar wil dat Jozef bij haar komt
liggen. Dat mag niet van God, alleen haar man mag
dat doen. Ze kleedt zich mooi aan, maakt zich op
en doet een lekker geurtje op. Ze hoopt dat Jozef
daardoor zin heeft om bij haar te komen liggen.
Kan Jozef "nee” zeggen tegen deze verleiding?

We kennen het allemaal: verleiding. Je hebt zo'n zin
in een snoepje. Maar ja, je mag er niet eentje van je
moeder. Wat doe je dan? Geen snoepje pakken of
stiekem toch eentje pakken? Deze man heeft ook zin
in snoep. Hij heeft een snoepje verdiend. o o o




