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Serie	  Feestdag	  –	  Goede	  Vrijdag	   	   Hoe	  meer	  je	  van	  iets	  houdt	  ...	  
	  
Korte	  inhoud:	  	  	   Met	  verschillende	  verhalen	  en	  voorbeelden	  wordt	  duidelijk	  gemaakt	  
	   	   	   dat	  je	  veel	  over	  hebt	  voor	  iets	  waar	  je	  veel	  van	  houdt.	  Jezus	  had	  alles	  
	   	   	   voor	  ons	  over.	  Wat	  een	  grote	  liefde!	  
Doel:	  	   	   	   Kinderen	  onder	  de	  indruk	  brengen	  van	  de	  grote	  liefde	  van	  Jezus,	  die	  
	   	   	   een	  liefde	  voor	  ons	  is.	   	   	   	  
Benodigdheden:	  	   Geen	  
Toelichting:	  	   	   Dit	  kidsmoment	  past	  bv.	  ook	  goed	  aan	  het	  begin	  van	  de	  	   	  
	   	   	   Veertigdagentijd.	  Of	  bij	  een	  preek	  over	  Filippenzen	  2.	  
	  
1.	  Door	  een	  ijsstorm	  voor	  een	  zakdoekje,	  of	  100.000	  euro	  ...	  
Laatst	  hè,	  toen	  het	  zo	  super	  koud	  was,	  
had	  ik	  op	  het	  strand	  gewandeld	  bij	  Oostkapelle.	  
De	  nacht	  erna	  word	  ik	  opeens	  wakker.	  Opeens	  bedacht	  ik	  het:	  
Ik	  had	  een	  papieren	  zakdoekje	  op	  het	  strand	  laten	  liggen.	  
Nou	  je	  begrijpt:	  ik	  meteen	  eruit,	  gauw	  kleren	  aan,	  mijn	  fiets	  gepakt,	  
had	  'ie	  een	  lekke	  band,	  maakt	  niet	  uit,	  ik	  moest	  dat	  zakdoekje	  terughebben,	  
dus	  ik	  midden	  in	  de	  nacht,	  door	  de	  ijzige	  kou,	  dwars	  tegen	  een	  sneeuwstorm	  in,	  
op	  een	  fiets	  met	  twee	  lekke	  banden	  naar	  Oostkapelle	  ...	  
	  

[Bedenk	  een	  vergelijkbaar	  ongeloofwaardig	  verhaal,	  afhankelijk	  van	  de	  plek	  in	  
Nederland	  en	  de	  tijd	  van	  het	  jaar.	  Probeer	  het	  verhaal	  zo	  overtuigend	  mogelijk	  te	  
brengen.]	  

	  
Is	  hier	  iemand	  die	  me	  gelooft	  ...	  ?	  
Dacht	  ik	  al.	  	  
Wat	  klopt	  er	  niet?	   	   	   	   	   	   	   	   	   .....................	  
→	  Er	  is	  niemand	  die	  voor	  een	  simpel	  papieren	  zakdoekje	  zoveel	  moeite	  gaat	  doen.	  
	  
Maar	  stel	  dat	  ik	  al	  die	  moeite	  had	  gedaan	  omdat	  ik	  me	  bedacht	  	  
dat	  ik	  mijn	  portemonnee	  met	  100.000	  euro	  op	  het	  strand	  	  had	  laten	  liggen	  ...	  
Dan	  is	  mijn	  barre	  fietstocht	  opeens	  niet	  meer	  raar	  maar	  logisch.	  
Hoe	  belangrijker	  iets	  voor	  je	  is,	  hoe	  meer	  je	  ervoor	  over	  hebt.	  
	  
2.	  Wat	  heb	  je	  er	  voor	  over?	  
-‐	  ga	  staan	  zodat	  je	  het	  volgende	  goed	  kunt	  uitbeelden	  
Of	  stel:	  
Ik	  sta	  hier	  en	  jullie	  daar,	  en	  ik	  heb	  iets	  voor	  jou.	  
Maar	  ...	  als	  je	  naar	  mij	  toe	  komt	  ...	  
krijg	  je	  een	  emmer	  koud	  water	  over	  je	  heen,	  	  
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moet	  je	  op	  je	  buik	  door	  de	  modder	  kruipen,	  
en	  ook	  nog	  over	  prikkeldraad	  heen	  klimmen.	  
	  
En	  ik	  heb	  1	  eurocent	  voor	  je,	  zou	  je	  het	  er	  voor	  over	  hebben?	   	   	   .....................	  
-‐	  benoem	  de	  reacties	  
Of	  snoep	  voor	  een	  jaar?	  	   	   	   	   	   	   	   	   .....................	  
-‐	  benoem	  de	  reacties	  (al	  meer	  ja-‐zeggers	  dan	  eerst)	  
Of	  als	  je	  allerbeste	  vriend	  of	  vriendin	  bij	  me	  is	  die	  je	  al	  een	  jaar	  niet	  gezien	  hebt?	   .........	  
-‐	  benoem	  de	  reacties	  (nu	  heeft	  bijna	  iedereen	  de	  moeite	  er	  voor	  over)	  
	  
Wat	  hebben	  we	  nu	  geleerd?	  
Hoe	  meer	  je	  van	  iets	  houdt,	  hoe	  meer	  je	  er	  voor	  over	  hebt!	  
	  
3.	  De	  prins	  

	  
[Het	  is	  zeer	  de	  moeite	  waard	  onderstaand	  verhaal	  uit	  je	  hoofd	  te	  leren.	  Dan	  kun	  je	  de	  
kinderen	  aankijken	  tijdens	  het	  vertellen	  en	  het	  extra	  intens	  maken.]	  

	  
Luister.	  
Er	  was	  eens	  een	  prins.	  
En	  die	  prins	  had	  er	  alles	  voor	  over	  om	  zijn	  geliefde	  terug	  te	  krijgen.	  
Hij	  moest	  al	  zijn	  rijkdom	  en	  macht	  opgeven.	  
Hij	  werd	  zelfs	  een	  slaaf.	  
En	  als	  slaaf	  werd	  hij	  ziek,	  uitgelachen,	  geslagen,	  mishandeld.	  
Hij	  was	  eenzaam,	  werd	  uitgescholden,	  mensen	  spuugden	  naar	  hem.	  
Maar	  hij	  moest	  en	  zou	  zijn	  geliefde	  terugkrijgen.	  
Iedereen	  liet	  hem	  in	  de	  steek.	  
Op	  een	  gegeven	  moment	  wilde	  zelfs	  zijn	  vader,	  de	  koning,	  niets	  meer	  van	  hem	  weten.	  
Maar	  zijn	  liefde	  was	  zo	  groot,	  niets	  kon	  deze	  prins	  tegen	  houden.	  
Zelfs	  de	  dood	  niet.	  
Hoe	  meer	  je	  van	  iets	  houdt,	  hoe	  meer	  je	  er	  voor	  over	  hebt.	  
Toen	  hij	  de	  dood	  verslagen	  had,	  toèn	  vond	  hij	  eindelijk	  zijn	  geliefde	  terug.	  
En	  ze	  leefden	  nog	  lang	  en	  gelukkig.	  
	  

[Door	  een	  stilte	  te	  laten	  vallen,	  en	  door	  je	  houding	  kun	  je	  laten	  merken	  dat	  het	  verhaal	  
voorbij	  is.]	  

	  
Ik	  vertel	  het	  als	  een	  sprookje.	  Maar	  het	  is	  echt	  gebeurd!	  
De	  prins	  is	  Jezus.	  En	  die	  geliefde,	  ............	  dat	  ben	  jij.	  
	  
4.	  Jezus	  had	  alles	  voor	  je	  over	  
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En	  weet	  je	  het	  nog?	  
Hoe	  meer	  je	  van	  iets	  houdt,	  hoe	  meer	  je	  er	  voor	  over	  hebt.	  
Als	  Jezus	  niet	  heel	  heel	  veel	  van	  je	  gehouden	  had,	  	  
dan	  had	  hij	  nooit	  zo	  zijn	  best	  voor	  je	  gedaan.	  
	  
Alles	  had	  Jezus	  er	  voor	  over.	  	  
Zijn	  leven,	  spijkers	  door	  zijn	  handen,	  door	  God	  verlaten	  worden.	  
	  
Jezus	  ging	  echt	  niet	  zomaar	  aan	  het	  kruis.	  
Hij	  deed	  dat	  omdat	  hij	  dat	  voor	  jou	  over	  heeft.	  
Omdat	  hij	  heel	  veel	  van	  je	  houdt.	  
	  
5.	  Zingen	  en/of	  gebed	  
	  
bv.:	  	  
GK	  85:1,4	  (Weet	  jij	  waarom	  Jezus)	  
GK	  89	  (Jezus	  leven	  van	  mijn	  leven)	  
GK	  41	  (Buiten	  de	  poort	  heeft	  Jezus	  geleden)	  
	  
Here	  Jezus,	  
U	  had	  alles	  voor	  ons	  over.	  
Zoveel	  verdriet,	  zoveel	  pijn,	  zelfs	  de	  dood.	  
We	  worden	  er	  stil	  van.	  
Dank	  U	  wel	  voor	  zoveel	  liefde!	  
Amen	  
	  
	  
	  


