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Deuteronomium 25

5Stel dat twee broers bij elkaar wonen, en de ene broer sterft
zonder zonen te hebben. Dan mag zijn vrouw niet trouwen met
iemand buiten de familie. De broer van de man moet met haar
slapen. Hij moet met haar frouwen en voor haar zorgen. 5Stel dat
zij dan een zoon krijgt. Dan geldt die eerste zoon als de zoon van
de overleden broer. En zo zal de naam van die broer in Israél altijd
blijven bestaan.

"Maar stel dat de man weigert om met zijn schoonzus te frouwen.
Dan moet zij naar de leiders in de stadspoort gaan, en zeggen: 'De
broer van mijn man wil niet met mij slapen. Hij wil zijn broer geen
nakomelingen geven.

2De leiders moeten de man dan duidelijk maken wat de regels zijn.
Als hij blijft weigeren, °moet de vrouw naar hem toe gaan. Voor de
ogen van de leiders moet ze één van zijn schoenen uittrekken. Dan
moet ze hem in het gezicht spugen en zeggen: ‘Zo gaat het met
iemand die zijn broer geen nakomelingen wil geven. °En voortaan
zal zijn familie de familie Zonder Schoen genoemd worden.

Ruth 4

... Tk wil het land wel kopen, zei de man®Toen zei Boaz: 'Als je het
land van Nogmi koopt, dan is Ruth ook van jou. Ruth is die vrouw uit
Moab. Ze was getrouwd met een zoon van Nogmi en Elimelech. Als
Jij en Ruth kinderen krijgen, blijft het land in de familie van
Elimelech!
6-¢De man zei:

‘Dat kan ik niet doen. Dan hebben mijn eigen kinderen

later niets aan dat land. Koop jij het maar. Ik kan het niet doen. En
meteen trok die man één van zijn schoenen uit.





