[image: ]
image1.png
Ruth werd de vrouw van Boaz en ze sliepen met elkaar. De Heer liet
Ruth zwanger worden en ze kreeg een zoon.

Toen zeiden de vrouwen van de stad tegen Nogmi: 'Dank de Heer! Hij
heeft je vandaag een kleinzoon gegeven die voor je kan zorgen. Later
zullen de mensen in Israél zich dit kind nog steeds herinneren. Hij zal
weer geluk in je leven brengen en voor je zorgen als je oud bent. Je
hebt dit kind gekregen van je schoondochter Ruth. Zij houdt veel van
Jje. En ze is meer waard dan zeven zonen!'

Nodmi nam het kind op schoot en ging voor hem zorgen. Toen zeiden
de buurvrouwen: 'Kijk, Nogmi heeft een zoon gekregenl’ Ze noemden
het kind Obed.

Zoek de verschillen.
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