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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Op een dag hoorde Nosmi dat de Heer een einde gemaakt aan de
honger in Juda. Daarom besloot Noémi terug te gaan naar haar eigen
land en allebei haar schoondochters gingen met haar mee.

Onderweg zei Noomi tegen haar schoondochters: 'Nu moeten jullie
teruggaan naar huis, naar je eigen moeder. Ik hoop dat de Heer
goed voor jullie zal zijn. Want jullie zijn ook altijd goed geweest voor
mij en voor mijn zonen. Tk hoop ook dat de Heer jullie allebei weer
een man zal geven, en ook kinderen!

Noomi kuste haar schoondochters om afscheid fe nemen. Maar die
begonnen te huilen. ‘Nee, zeiden ze. 'We willen met u mee, naar uw
volk! Nodmi zei nog een keer: ‘Maar kinderen, ga toch terug! Waarom
zouden jullie met mij meegaan. De Heer is tegen mij. Daarom heb ik
20 veel ongeluk. En daarom moeten jullie niet met mij meegaan.

Toen begonnen Orpa en Ruth weer te huilen. Orpa kuste Noomi en
nam afscheid. Maar Ruth sloeg haar armen om Nogmi heen. Nogmi zei
tegen Ruth: 'Kijk, je schoonzus gaat terug naar haar volk en haar god.

Ga toch met haar mee!
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Er blijven nog letters over. Jj{, |
Samen vormen ze een zin van 7 woorden. Welke zin? &~





