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Israél deed wat het zelf goed vond. Door straf leerden ze te vragen|
naar Gods wil:

2. Nadat ze hadden verloren huilden ze en baden:

'Moeten we de stam Benjamin aanvallen, ook al behoren we tot
hetzelfde volk>'.

Ze wisten het dus best:
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