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Israél deed wat het zelf goed vond. Door straf leerden ze te vragen|
naar Gods wil:

1.Het volk besloot om te gaan vechten.

Het enige wat ze van God wilden weten is, welke stam het eerst
moest aanvallen.

Ze gingen vechten en verloren voor de eerste keer.





