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Micha zei tegen een Leviet: 'Kom toch hier wonen. Je kunt hier als
priester werken, en je kunt mij vertellen wat God van mij wil. Ik
betaal je 10 zilverstukken per jaar. En ik geef je ook efen en
kleren!

De Leviet wilde dat wel.
Wat dacht Micha toen? Breek de code en je weet het.

a=1 e=5 i=9 m=13 q=17 u=21
b=2 f=6 j=10 n=14 r=18 v=22 2-26
c=3 g=7 k=11 o0=15 s=19 w=23
d=4 h=8 =12 p=16 =20 x=24

9-11 23-5-5-20 26-5-11-5-18 4-1-20 4-5W‘

8-5-5-18 14-21 7-15-5-4 22-15-15-18 13-5

26-1-12 26-9-10-14, 23-1-14-20 9-11 8-5-2

5-5-14 12-5-22-9-5-20 1-1-14-7-5-19-20-5-12-4

1-12-19 16-18-9-5-19-20-5-18.





