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De Israélieten dienden 7 afgoden. God straft hen en levert hen uit
aan de Ammonieten en de Filistijnen. Na 18 jaar zeggen ze tegen
God: 'We hebben gezondigd door de Baiils te dienen, help ons!'

God zegt dan:

9-11 8-5-2 10-21-12-12-9-5 22-1-1-11

7-5-14-15-5-7 7-5-18-5-4. 20-5-12-11-5-14-19

7-1-1-14 10-21-12-12-9-5 1-14-4-5-18-5

7-15-4-5-14 4-9-5-14-5-14. 18-15-5-16 4-9-5

7-15-4-5-14 13-1-1-18 20-5 8-21-12-16.





