[image: ]
image1.png
Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Eens gingen de bomen eropuit om een koning te kiezen. Ze vroegen de
olijfboom: "Wilt u onze koning zijn>" Maar de olijfboom antwoordde:
"Zou ik ophouden mijn olie af te staan, waarmee mensen en goden
worden vereerd, om wat te wuiven boven de andere bomen uit?" Toen|
vroegen ze het aan de vijgenboom: "En u, wilt u onze koning zijn?"
Maar de vijgenboom antwoordde: “Zou ik ophouden mijn zoete
vruchten af te staan, om wat te wuiven boven de andere bomen ui
Toen vroegen ze het aan de wijnstok: "En u, wilt u onze koning zijn?
Maar de wijnstok antwoordde: “Zou ik ophouden mijn sap af fe staan,
dat goden en mensen verblijdt, om wat te wuiven boven de andere
bomen uit?" Ten slotte vroegen de bomen aan de doornstruik: “En u,
wilt u onze koning zijn?" En de doornstruik antwoordde: “Als u mij
werkelijk tot uw koning wilt zalven, kom dan maar hier, in mijn
schaduw is het fijn. Maar zo niet, dan zal er uit mijn takken een vuur
komen dat de ceders van de Libanon zal verteren."
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Er blijven nog letters over,
Samen vormen ze 4 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.
Zonde kan niet ongestraft blijven. Het verbond tussen Abimélech en
de burgers van Sichem zal uitlopen op strijd, een uitroeien van elkaar.
De doornstruik is Abimélech. De bomen zijn de burgers van Sichem.
God bestraft hen en,





