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Lees het verhadltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Na de dood van Jozua vragen de Israélieten aan God: 'Wie van ons
moet als eerste strijden met de Kanadnieten?' God antwoordt:
‘Juda moet als eerste vechten: hun geef ik het land in handen. Juda
moet het dus alleen doenl Toch vraagt Juda aan Simeon om met hem
mee te gaan. In plaats van te vertrouwen op God, roept Juda de hulp
in van Simeon. God had gezegd: ‘Tullie zullen overwinnen’ Dat had

genoeg moeten zijn.
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Er blijven nog letters over.

Samen vormen ze een woord.

Vul dat woord op de stippellijntjes in.
De Israélieten hebben niet genoeg

in God.





