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Jozua is aan het eind van zijn leven. Nog 1 keer spreekt hij het volk
toe. Hieronder staat een klein stukje van die toespraak. Lees dat en
zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

*Maar zoals Hij u de voorspoed heeft geschonken die Hij had
beloofd, zo zal Hij elk mogelijk onheil over u brengen wanneer u de
regels van het verbond overtreedt die Hij u heeft opgelegd.
Wanneer u andere goden gaat dienen en u voor ze neerbuigt, zal Hij
u wegvagen uit dit goede land dat hij u gegeven heeft.!

Het volk moet kiezen wie ze willen dienen. Het hele volk kiest voor
God, maar al heel snel zijn ze God ontrouw. Het boek Richteren
levert het bewijs.
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Er blijven nog letters over. v'}er %8 ]
Samen vormen ze 2 woorden. per amaian
Schrijf die 2 woorden op de streep.

God geeft vrede als je naar,





