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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

De HEER zei tegen Mozes: 'Sta een aantal steden af aan de
Levieten. Ook de weidegronden rond die steden moeten jullie aan
de Levieten geven. Zes daarvan dienen als vrijplaatsen waarheen
iemand, die een ander per ongeluk gedood heeft, kan viuchten.
Daarnaast moeten jullie nog tweeénveertig steden afstaan. In
totaal moeten de Levieten achtenveertig steden krijgen.

De Levieten moeten les geven in de betekenis van de wet. Omdat
deze steden verspreid staan over heel het land, wordt overal les
gegeven.
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Er blijven nog letfers over.

Samen vormen ze 2 woorden.
Schrijf die 2 woorden op de streep.
6od denkt aan alles en iedereen.
Hieruit blijkt.





