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Nu het volk in het beloofde land is gekomen, is de eerste opdracht
dat ze zich moeten besnijden. Ze maken zichzelf volkomen
ongeschikt voor de strijd. De Here zegt hiermee: Zonder mij kun je
niets doen, vertrouw alleen op Mij.

Breek de code.

a=1 e=5 i=9 m=13 q=17 u=21 y=25
b=2  f=6 j=10 n=14 r=18 v=22 2-26
c=3 g=7 k=11 o0=15 s=19
d=4  h=8 1=12  p=16 +=20

1-12-12-5-19 11-1-14 22-15-15-18
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