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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

God zegt: "Kies Twaalf mannen uit de stammen van Israél uit.
Uit elke stam één man. Waar de voeten van de priesters staan,
moeten ze twaalf stenen opnemen en in het kamp dragen.
Wanneer uw kinderen morgen vragen zullen: Wat betekenen
deze stenen voor u? Dan moet u tegen hen zeggen, dat het
water van de Jordaan werd afgesneden voor de ark van het
verbond van de HEERE."”

Jozua doet dit en richt ook nog twaalf andere stenen in het
midden van de Jordaan op. De stenen in de Jordaan staan op
de plaats waar de ark heeft gestaan.
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze een zin. Welke?





