Uit de bijbel: Psalm 2

De machtige landen op aarde zijn druk bezig.
Koningen en wereldleiders maken slechte plannen.
Ze zijn tegen God en zijn Zoon.

Maar God in de hemel lacht.

Hij lacht om al die slechte plannen.

God wordt woedend op die landen

en op hun leiders.

God zegt: Ik heb zelf mijn koning gezalfd,

op mijn heilige berg Sion.

De landen en leiders schrikken van Gods woede.
Ze worden er stil van.

ledereen moet weten van Gods koning!
God zei tegen zijn zoon:

Je bent mijn eigen zoon.

Ik heb je zelf gemaakt.




Vraag het maar,

dan geef ik jou alle volken en de hele aarde.
Jij kunt met ze doen wat je wilt

Je kunt ze zelfs helemaal kapotmaken.

Dus koningen: pas maar op!

Gebruik je verstand!

Wereldleiders, jullie zijn gewaarschuwd.
Kniel eerbiedig voor God.

En geef Gods Zoon de hoogste eer.
Anders wordt Gods Zoon woedend.

Dan ga je dood.

Want er hoeft maar iets te gebeuren,
en Gods Zoon wordt boos.

Maar als je buigt voor de Zoon van God
ben je veilig.

Gelukkig ben je als je Hem om hulp vraagt.




Jezus leert mensen bidden tot zijn Vader.

De tweede regel van dat gebed is:

Uw koninkrijk kome.

Dat betekent:

Zorg dat alle mensen geloven dat U Koning bent.

In Psalm 2 gaat het over koningen

en over leiders hier op aarde.

Zij strijden tegen Gods Zoon.

Gods Zoon is echt de hoogste Koning.
Maar de koningen op aarde zeggen:
Wij willen die hoogste Koning niet.
Wij willen zelf de baas zijn.

God in de hemel wordt heel boos.

Hij wil dat alle mensen knielen voor zijn Zoon.
Alle mensen moeten doen wat de Zoon zegt.
Als iedereen luistert naar Gods Zoon,

wordt het leven weer goed.

Dan ben je veilig.

Want Gods Zoon is de hoogste Koning.

Hij beschermt je.

Hij maakt je leven goed.

Veel mensen geloven dat niet.

Ze willen niet knielen voor de hoogste Koning.
Ze willen niet luisteren naar die Koning.

Ze gaan hun eigen gang.



Daarom leert Jezus ons bidden.
Voor onszelf.
En voor andere mensen.

Daarom bid ik:
Vader in de hemel,
Uw koninkrijk kome.
Laten alle mensen geloven dat U Koning bent.
Zorg dat ik steeds luister naar Jezus.

Zorg dat alle mensen dat doen.

Zorg daarom voor uw kerk.

En breng nog veel mensen bij de kerk.

Hou zo de duivel en zijn plan tegen.

Laat uw plan doorgaan.

Want U bent Koning.
Bij U is alles mooi.
Bij U ben ik gelukkig.

Ik bid:
Zorg dat alle
mensen geloven
dat U Koning bent.
Uw koninkrijk kome.
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